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Wil je meer weten? 
Wil jij dat wij je helpen met je eigen Memorial Book, neem dan contact met ons op. +31 20 407 03 00

“Herdenken is meer dan terugkijken op het leven 
van een verloren dierbare. Het is ook het levend houden 

van herinneringen in het nu en in de toekomst.”

Ter ondersteuning en ter inspiratie hebben 
wij voor u een aantal teksten uitgezocht.

Van Marcel Harlaar.

BREEKSTER

Ze was er. Als een vriendin. 
Op de belangrijkste dag

Waar ik niet was. Op dagen die voor haar belangrijk waren.
Ze was er. De dag dat alles veranderde. Een pluk haren verbergend onder een platte pet.

Ze was er zomaar. Met een knuffel. Waar ik door een kier kijkend geraakt bleef staan.
Ze was er opeens. Met een knuffel en een kus. Na jaren weer vol levenslust.

Ze was er ook. Ongevraagd. In mijn gedachten, meest herinneringen
Ze was er spontaan. En dat veranderde alles.

Ze is er. En dat is het belangrijkste.

(Marcel Harlaar, 25 februari 2021)


